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Zondagsbrief 
Zondag 16 november 2025 

Kleur: groen 
 

Voorganger:   ds. Janos Schellevis uit Goes 
Ouderling van dienst: Corry Siersema 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Bart Kindt 
Videowall:    Nelly Mol 

 
  

Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag, met een hartelijke groet namens ons allen  
naar de heer Ko Dees, St. Hubrechtstraat en naar mevrouw Bouman in Sluiskil. 
 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 23 november, Gedachteniszondag, dienst om 10.00 uur, waarin de 
namen worden genoemd van hen die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn 
overleden. De voorbereiding van de dienst is in handen van ds. Saskia Ketelaar. 
 

De collecte is bestemd voor Protestantse Kerk 2025 – Pastoraat (Nederland) 
 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met 
elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen 
binnen als buiten de kerk.  
Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan 
gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil  
te staan bij hun verdriet.  
Dan wordt de kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde.   

 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘In de denkwereld van God’ 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken  
 
Intochtslied:  Psalm 105 
  Lied 105: 1 en 2      (zo mogelijk staande) 
 

Aansporing en Groet 
 vg:  God die de hand heeft gehad in het ontstaan van de aarde, 
   de natuur en ons leven 
 allen:  is ook vandaag in deze dienst bij ons! 
 vg:  Zo zijn we hier samen  
 allen:  in de naam van Jezus 
 vg:  God groet U en jullie allemaal met zijn vrede. 
 allen:  Amen       (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding thema: ‘In de denkwereld van God’ 
 

Kyriegebed 
 

Gloria 
 

Glorialied:   ‘Wij moeten Gode zingen’  
Lied 713: 1, 3, 4    (zo mogelijk staande) 

  
Dienst van de schriften 

 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 

Kindermoment 
Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
Schriftlezingen:  
Eerste Testament: Exodus 3: 1 – 15   Lectrice: Margriet Rous 

 
Tweede Testament: Lucas 20: 27 – 40   Predikant  
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Zingen:   ’Ik zal er zijn’ Hemelhoog 460: 1, 3 

 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".  
 

Refrein: "Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  

uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn" 

uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn" 
 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  
 

Refrein "Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  

uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn" 

uw naam is "Ik ben", en "Ik zal er zijn" 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Filmpje:  Amanda Strydom: Pelgrimslied 

 

Zingen:   ’Uit uw hemel zonder grenzen’  Lied 527 

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk in Actie  
Werelddiaconaat, Libanon. 

 

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog.  
Veel jonge mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe 
arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt jongeren  
een vaktraining in ondernemersvaardigheden.  
Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. 

 

 
Teken van hoop 
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Moment van Gedachtenis      (zo mogelijk staande) 

Aansluitend wordt er een steentje in de Levensboom gelegd 
 

Zingen:  ‘Niemand leeft voor zichzelf’   Lied 961 
 

 
Gebeden - dankgebed - voorbeden – stilgebed - Onze Vader 
 
 

Slotlied:  ‘Eens als de bazuinen klinken’ 
Lied 769: 1, 2 en 3    (zo mogelijk staande) 

     
Heenzending en Zegen 
  beantwoord met gezongen ‘Amen’ (Lied 431b) 

 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
 

 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Bij de komende week 

Dinsdag 18 november: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 

 
Donderdag 20 november: Ring Zeeuws-Vlaanderen:  

Lijf en Ziel. Zegenend bidden. 
19.30- 21.30 uur 

Door ds. Jan Verlinde en ds. Wil Kaljouw 
 

“Lijf en ziel” vragen veel aandacht. Met sport en diëten proberen we ons lijf zo 
lang mogelijk fit en goed te houden. Toch zijn ziektes en beperkingen niet te 
voorkomen. Hoe gaan we daar mee om? De ziel krijgt minder aandacht als het 
lijf. Terwijl de ziel het vermogen heeft om met tegenslagen om te gaan!   
 
In de Bijbel is ziekte en genezing een belangrijk thema. In de evangeliën staan 
talloze verhalen over mensen die Jezus opzoeken om door Hem genezen te 
worden. Wat willen die genezingsverhalen ons vertellen?  
 
De verleiding is groot om van Jezus een magiër te maken die ons geneest op 
gebed. Gebed wordt zo een methode om gezond en gelukkig te blijven.  
Echter, gebed wil ons met God laten leven, onze ziel met Hem vervullen. Hij wil 
ons laten delen in zijn rijkdom en zegen, die vaak anders is dan onze materiële 
wensenlijst!   
 
Op onze tweede avond verdiepen we ons in gebed en zegen.  
Hoe stemmen we onze ziel op hem af? Hoe kunnen we elkaar daarin bij staan? 
Hoe zegenen we elkaar, zodat het leven met God ook meer tastbaar wordt?  
 
Wanneer:  
Donderdag 20 november 2025 
Zegenend bidden - door ds. Jan Verlinde en ds. Wil Kaljouw 
19.30- 21.30 uur 
Protestantse gemeente Onder de Wieken - Langestraat 6, Hoek 
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Mededelingen 

Het Kerstengelproject 
Regelmatig werd er de afgelopen 2 jaar gevraagd “gaan er nog kerstengelen 
rondvliegen door onze dorpen?” Na een onderbreking zetten we dit jaar het 
kerstengelproject weer in gang. 
 
Wat doet een Kerstengel?  
In de vier weken voorafgaand aan Kerst (adventsperiode) brengt de ‘Kerstengel’ 
elke week een presentje bij mensen die een lichtje kunnen gebruiken.  
Iedereen, jong of oud – groot of klein – alleen of als gezin, kan zich aanmelden 
als Kerstengel. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een 
kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, 
een tekening te maken, een inspirerende tekst door te geven, kortom alles wat 
een engel maar kan bedenken. Een engel kan indien gewenst anoniem blijven, 
maar maakt dan wel bekend dat het van de Kerstengel komt. Een engel mag ook 
contact maken, even een kopje koffie drinken, een praatje maken…  
Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen!  
 
Voor wie word je een Kerstengel?  
Eigenlijk komt iedereen in Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Gent en omgeving, 
die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient, in aanmerking!  
Jong of oud, gemeentelid of niet, het maakt niet uit.  
 
Hoe werkt het?  
Je kunt je t/m zondag 23 november als Kerstengel aanmelden, via de lijst in de 
ontmoetingsruimte, door een mailtje te sturen of te bellen naar Tamar Hoebé,  
tel 06-16 82 61 21, e-mail thoebe@hotmail.com.  
 
Ook t/m zondag 23 november kunnen mensen aangemeld worden die een 
Kerstengel goed kunnen gebruiken. We hebben naam en adres nodig, er mag in 
het kort ook informatie worden toegevoegd waarom deze persoon een 
Kerstengel verdient.  
De ontvanger wordt via een briefje op de hoogte gebracht dat er een Kerstengel 
langskomt. In de week voor de 1e Advent wordt de Kerstengel aan een 
ontvanger gekoppeld. Als Kerstengel krijg je de naam, adres en eventueel korte 
informatie over de persoon voor wie je Kerstengel zult zijn.  
Als Kerstengel blijf je de hele periode voor die ene persoon/dat ene gezin in 
functie. Dus … denk eens na over de mensen in jouw buurt…  
Wie kan er een lichtje gebruiken tijdens de adventsperiode? We hopen op veel 
Kerstengelen, want zo’n klein gebaar kan soms veel betekenen. 
 
Het kan zijn dat niet iedereen die aangemeld wordt een Kerstengel krijgt.  
Dit is afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden als Kerstengel.  
 

mailto:thoebe@hotmail.com
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Om alvast te noteren: 
 

Eethoek voor alleenstaanden – Kerstdiner, dinsdag 9 december 
Let op: deze stond eerst gepland op 16 december 
Voor deze speciale kerstmaaltijd bedragen de kosten € 15,00 per persoon. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Van de duurzaamheidsgroep:  
 

Tip van de maand 
 

 
Deel je gereedschap 

 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Hoe vaak gebruik jij je kettingzaag? 
  
Veel mensen hebben spullen in hun huis of schuur staan die ze zelden, 
eenmalig, of zelfs nooit gebruiken. Hoe logisch is het dan niet om dit soort 
spullen met elkaar te delen? Plaats een berichtje op Hoplr, Facebook of in een 
appgroep en deel die grasmaaier, schuurmachine, kettingzaag en kruiwagen met 
elkaar. Dit levert niet alleen fors minder spullen op, maar zorgt – mits er 
duidelijke afspraken zijn gemaakt- voor gezelligheid en extra sociale samenhang. 
  
Bron: Wat je wél kunt doen, Alfred Slomp 
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Actuele informatie over de 
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl  


